8-10 jaar

P Gesprek: Joden wilden niets met
Samaritanen te maken hebben. Vind
je het begrijpelijk dat Jezus en zijn

leerlingen daarom ook niet welkom waren in

het Samaritaanse dorp?

Waarom zou Jezus zo fel reageren op het

voorstel van Jakobus?

Spel: Twee boden vroegen op het
dorpsplein aan de dorpsoudste of de

groep van Jezus daar mocht overnachten.

Wat hadden ze nog meer kunnen zeggen?
Wat had de dorpsoudste nog meer kunnen
vragen?

Speel het uit. Een paar kinderen kunnen
omstanders (andere dorpelingen) spelen.
Hoe reageren zij op het gesprek?

Creatief: Hoe kom je dichter bij

de stad van de vrede? De kinderen

maken een richtingaanwijzer/
verkeersbord. Op de richtingaanwijzer staat
een woord dat mensen dichter bij de vredes-
stad brengt. Bijvoorbeeld vriendelijkheid,
geduld, vergeving.

11-12 jaar
Gesprek: Hoe reageer jij als anderen
Q vervelend tegen je doen? Kun je iets
leren van het verhaal van vandaag?

Bijbelstudie
‘;. In de Bijbel staan liederen die
Z—=— mensen zongen op weg naar
Jeruzalem, zoals psalm 122. Lees de psalm met
elkaar. Wat ontdekken de kinderen in deze

psalm over de stad?

Vertelling 8-12 jaar

Als joden naar Jeruzalem gingen, reisden ze met een grote boog om het gebied van de Samaritanen
heen. Jezus en zijn leerlingen trokken er dwars doorheen.

De kortste weg
Wie naar Jeruzalem gaat, heeft liedjes in zijn hoofd. Liedjes over hoe mooi die stad is
en wat een feest het is om daar te komen. Je kunt ze zachtjes neurién en af en toe zelfs
hardop zingen, die hele lange weg naar Jeruzalem.
Maar bij de leerlingen van Jezus zijn de liedjes een beetje weggezakt. Geen zin om te
neurién en al helemaal niet om te zingen. Ze gaan ook niet die hele lange weg naar
Jeruzalem, die weg die helemaal om het gebied van de Samaritanen heen loopt. Dat
is het probleem: ze gaan er dwars doorheen. ‘Dat is korter’, heeft Jezus gezegd. Dat
klopt ook wel, dat het korter is. Maar het punt is: je moet niet door dat gebied van de
Samaritanen gaan. Dat d6é je gewoon niet. Dat weten de leerlingen, zoals bijna iedere
jood dat weet. Die Samaritanen... Het is gewoon een ander volk. Ze geloven wel in
God, maar op een heel eigen manier. En van Jeruzalem moeten ze niets hebben.
Onderweg kijken de leerlingen voortdurend om zich heen. Ze zien Samaritanen,
overal waar ze maar kijken. Ze voelen zich niet op hun gemak. En dan moeten ze
straks ook nog ergens een plek voor de nacht zoeken in een of ander Samaritaans
dorp. Waren ze maar de weg gegaan die ze altijd gaan. Die weg die hun vaders en
moeders ook al gingen en hun opa’s en oma’s ook. Die weg met een grote boog om de
Samaritanen heen. Maar nee hoor. ‘Het is korter.” Nou, het voelt veel langer.
Aan het eind van de middag stuurt Jezus twee boden vooruit, om in een dorp te vragen
of ze daar welkom zijn. ‘Wat is het doel van jullie reis?’ vraagt de dorpsoudste, die hen
op het dorpsplein van top tot teen bekijkt.
‘Naar Jeruzalem’, zeggen ze met hun blik naar de grond.
‘Jeruzalem!? Tsss... Naar die tempel van jullie zeker.” De dorpsoudste schudt zijn
hoofd. ‘Zoek maar een ander dorp om te overnachten.’
De twee gaan snel terug naar Jezus. ‘We zijn niet welkom, omdat we naar Jeruzalem
gaan’, vertellen ze. De andere leerlingen mompelen verontwaardigd tegen elkaar.
Ze zeggen ‘zie je wel’ en ‘zo zijn die Samaritanen’. En twee leerlingen, Jakobus en
Johannes, vragen aan Jezus: ‘Wat zullen we doen? God vragen om die lui een lesje te
leren?’
Jezus schrikt. ‘Wat zeg je n6a!?’ roept hij. ‘Wil je zoiets nooit meer zeggen? Hoe kom
je erop!’
‘Sorry hoor’, mompelt Jakobus bedremmeld. ‘Maar wat doen we dan?’
Jezus haalt zijn schouders op. ‘Gewoon’, zegt hij luchtig. ‘We gaan verder naar het
volgende dorp.’
Zo gaan ze verder. De leerlingen een beetje in elkaar gedoken, schichtig om zich heen
kijkend. De liedjes voor onderweg ver weggestopt in hun hoofd. Maar Jezus kijkt om
zich heen, naar de mensen die ze tegenkomen.
‘Ga met ons mee’, zegt hij tegen wildvreemden onderweg.
‘Mag het morgen?’ vraagt iemand.
Jezus schudt zijn hoofd. ‘We gaan vandaag’, zegt hij. ‘We nemen de kortste weg. Want
wij gaan naar Jeruzalem.’

Mattijs Weegenaar

Weetje/doordenkertje
Jeruzalem betekent ‘stad van de vrede’. Kun je daar komen als je onderweg ruzie
maakt?
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